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Na een lange reis aan te zijn 

gekomen op deze idyllische 

kleinschalige kerstmarkt 

vluchten we direct naar de 

snacktent. Achter de kassa 

staat Dame Edna (Barry 

Humphries), ze probeert een 

frietje Kapsalon (uitvinder, 

Nataniël Gomes) te slijten aan 

de niet al te vrolijke leraar 

Duits O. den Beste (Wim de 

Bie). Tsja, niet iedereen is nu 

eenmaal dol op kerst… Als 

toetje nemen we iets uit de 

Bananaboot (Harry Belafonte).  

Als we de kandelaar met 5 gekleurde kaarsen aanschouwen horen we uit de speakers “I’ll be there 

for you” (Matthew Perry/Chandler Friends). De traditionele gemberpeperkoeken erboven zien er 

leuk uit, maar zijn in werkelijkheid een beetje taai, dus daar happen/trappen we liever niet in.  

Als we naar links lopen zien we een aanplakbord voor een muziekavond (Tina Turner). Dat ziet er 

veelbelovend uit. De kerstboom hangt vol met zwart-wit-decoraties en doet ons denken aan de 

keerzijde in het leven van Marilyn Monroe (en ook van haar Nederlandse imitator Claudia van Etten). 

Daarachter kunnen we in het kerstkraampje vast een geschikt cadeautje voor mannen vinden. De 

verkoper (Jerry Springer) weet het in ieder geval goed aan te prijzen. Zoals het naaktportret van WA 

gemaakt door bekende fotograaf (Erwin Olaf) of een lekker luchtje (Paco Rabanne). En boven de 

Amerikaanse tank en Guam (Henry Kissinger) zien we een demonstratie van een speciale hoogspring-

flop (Dick Fosbury).  

In de derde tent vinden we wat leuke cadeautjes voor de jeugdigen onder ons. Hoewel de vraag rijst 

of meisjes van 13 daar nog toe behoren (Paul van Vliet). Maar het spel Kolonisten van Catan doet het 

gelukkig goed voor alle leeftijden (Klaas Teuber), en dat geldt ook voor Harry Potter personages als 

Perkamentus (Sir Michael Gambon). Voor de aapjes erboven moeten we wat verder terug in de tijd; 

ze horen bij Waku Waku (Rob Fruithof). De opblaaskaaiman met Italiaanse kleuren hoort bij de oud-

premier (Silvio Berlusconi). En gelukkig zijn er nog meer knuffeldieren te koop in de vorm van een 

schattige mol met brilletje die zich uit de grond naar boven ‘graaft’ (Karel van de Graaff) en een 

levensgrote gorilla (Bokita).  

Uit de toren van het kleine kerkje klinkt intussen een liedje waarbij we spontaan beginnen mee te 

zingen “…it’s been 7 hours and 15 days…” (Sinéad O’Connor). Op de achtergrond lijkt zich een 

filmscène af te spelen waarbij we ons afvragen of we naar Louis de Funès of James Bond zitten te 

kijken. We zien een Franse non in een 2CV (Lucile Randon; oudste persoon) in volle vaart te worden 

achtervolgd door een soort Bond-figuur (Robert Hansson, dubbelspion). Hoewel we ons kunnen 

voorstellen dat vele anderen het aanzien voor een sporter op een sneeuwscooter. Als dat maar goed 

afloopt, denken we nog… 

Zo, dat was weer een leuke belevenis. Op naar huis. O wacht, nog even de pdf downloaden (John 

Warnock, bedenker pdf). 


